


GELUKKIG ZIJN ER DE MAMAS

Opgroeien in een fijn en warm gezin is niet vanzelfsprekend. Miljoenen kinderen in
Zuid-Afrika hebben elke dag te maken met de harde realiteit van honger, uitzichtloosheid,
geweld en verwaarlozing. Voor velen ontbreekt de liefdevolle aandacht van een biologische
moeder. Door extreme armoede en geweld zijn veel moeders niet in staat om deze te geven.
Gelukkig zijn er de MAMAS. De MAMAS in Zuid-Afrika geven hun moederliefde aan alle
kinderen uit hun gemeenschap.

In dit document leest u meer over het werk van de krachtige, lokale MAMAS.



WIE ZIJN DE MAMAS?

Verspreid over heel Zuid-Afrika staan ruim 1.800 indrukwekkende, sterke vrouwen op
voor de meest kwetsbare kinderen van hun land. Vanuit hun eigen buurt gaan zij het
gevecht met armoede aan. Zij geven kinderen weer een betere toekomst.

De MAMAS ontfermen zich over de meest kwetsbare kinderen in hun eigen omgeving. Op de
straathoek, in de garage, vanuit de achtertuin, in de lokale kerk. In 56 projecten verspreid
over heel Zuid-Afrika bevrijden ze met elkaar nu al meer dan 77.000 kinderen uit de
gevangenis van de armoede. Samen vormen de MAMAS een Beweging van Hoop; een
groeiende beweging die Zuid-Afrika van onderaf structureel verandert. Het is een keten van
hoop voor miljoenen kwetsbare kinderen.

Waarom MAMAS?
In Zuid-Afrika zijn het vooral de vrouwen die verantwoordelijkheid nemen en in actie komen
om kinderen in barre armoede structurele zorg te bieden. In hun omgeving worden deze
vrouwen respectvol ‘MAMAS’ genoemd. En wij doen dat ook, want deze titel past hen
precies.

MAMAS know best
De MAMAS weten wat er lokaal speelt, zodat zij zelf met oplossingen kunnen komen en
successen met elkaar kunnen delen. Daarom vragen wij aan hen hoe wij plannen financieel
kunnen ondersteunen, en bepalen dat niet vanuit Nederland. Met andere woorden: MAMAS
know best! Deze aanpak is in onze ogen de enige duurzame manier van hulpverlening.



WAAROM ZIJN DE MAMAS NODIG?

Nog veel te veel kinderen in Zuid-Afrika moeten zien te overleven in de harde
werkelijkheid van extreme armoede, uitzonderlijk geweld, voortdurende honger,
uitsluiting en verwaarlozing.

In Zuid-Afrika wonen 20 miljoen kinderen van 0 tot 18 jaar. Van al deze kinderen:

- groeien 11,6 miljoen kinderen op in huishoudens met een inkomen onder de
armoedegrens

- lijden ruim 2 miljoen kinderen iedere dag honger
- verloren bijna 2,2 miljoen kinderen één van hun ouders en nog eens 471.000

kinderen beide ouders, grotendeels als gevolg van aids
- zijn 260.000 kinderen jonger dan 15 jaar zelf besmet met aids
- leven zo’n 550.000 kinderen in een kindgezin; dus zonder ouders, oma of andere

volwassene
- maakt van de meest arme kinderen 70 tot 80 procent zijn middelbare school niet af

(in Nederland is dit 2 procent)
- zijn 1 op de 3 kinderen het slachtoffer van seksueel geweld
- bestaan bijna een miljoen kinderen officieel niet;
- wonen bijna 1,7 miljoen kinderen in erbarmelijke hutjes of krotten, waar regen of wind

vaak vrij spel hebben
- hebben bijna 6 miljoen kinderen geen schoon drinkwater in of bij het huis



WAT DOEN DE MAMAS?

Na schooltijd zijn de kinderen zo veel mogelijk bij de MAMAS. De MAMAS geven
kinderen de liefdevolle zorg en aandacht die thuis vaak wordt gemist. Hier worden de
kinderen gezien. Daarnaast zorgen de MAMAS voor voeding, veiligheid, educatie en
gezondheid.

Voeding
De MAMAS zorgen voor een gezonde maaltijd, leggen moestuinen aan en voorkomen
ondervoeding.

Veiligheid
Bij de MAMAS vinden de kinderen liefde, geborgenheid en een veilig ‘thuis’.

Educatie
De MAMAS leren peuters praten, regelen toegang tot scholing en helpen met huiswerk.

Gezondheid
De MAMAS bieden liefdevolle zorg, regelen medicatie en letten op hygiëne



WAAR WERKEN DE MAMAS?

De MAMAS zijn veelal tien of vijftien jaar geleden kleinschalig begonnen, omdat ze de
situatie niet langer konden aanzien. Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de
passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en veel liefde.
De MAMAS zitten verspreid over 56 projecten door heel Zuid-Afrika.

Land met grote verschillen
Zuid-Afrika heeft vele gezichten. Niet zo gek voor een land met maar liefst elf officiële talen.
Het is een land van bloeiende flora & fauna en droge woestijn. Van grote steden en
afgelegen platteland. Én van rijkdom en armoede. Zuid-Afrika heeft één van de meest
scheve inkomensverdelingen ter wereld en die kloof tussen arm en rijk groeit nog altijd.


